

    
        

Samenland
 
    


Welkom bij Samenland

 ...de hernieuwde website...

     
   
    
Rode gebied is Sápmi


Het Hoge Noorden wordt soms voorgesteld als de laatste wildernis van Europa. Niets is echter minder waar. Het is al eeuwen het leefgebied van de Samen. Het is hun land, Sápmi (Samenland). 

Voor onze toeristische ogen lijkt Samenland leeg en ongerept. Voor de Samen heeft ieder dal, iedere berg, ieder meertje, iedere steen een geschiedenis. Het is hun vis- jacht- en weidegebied.



Deze website informeert u over de geschiedenis en cultuur van de Samen en de problemen waarmee zij geconfronteerd worden. Tegelijk is het ook een uitgebreide wandelsite met informatie over de verschillende landstreken, nationale parken, wandelmogelijkheden etc.




    de wandel- en cultuursites



   


         
        
        
            Karasjok 1998    
        
               
            
Samische cultuur


De foto hiernaast is van najaar 1999. De bouw van het Samische parlement in Karasjok is in volle gang. Het is een van de markeringspunten in de geschiedenis van de Samen. De cultuursite geeft informatie over de cultuur van de samen, hun geschiedenis en de politieke strijd als inheems volk.



Dit deel van de website is nog sterk in ontwikkeling.



 Zie verder de cultuurpagina's
   
        

        
    





     
        
          
            Finnmark 2007   
           
        
            
De wandelpagina's
 

De wandelsite geeft informatie over wandeltochten in het Noordelijke deel van Samenland, d.w.z. de gebieden boven de poolcirkel in Noorwegen, Zweden en Finland.

Zie verder de wandelpagina's
   
        

    
   


    

      
        
         
            Kevo canyon 1998    
           
        
            
De fotoalbums


Ik heb 25 jaar rondgetrokken in Sápmi. Van een aantal tochten zijn fotoalbums beschikbaar  . Zie verder de fotoalbums
   
        

    
   



 		 

Colofon | Contact


 

        
              

             Colofon


             De website is een voortzetting van de sinds 2002 bestaande website met dezelfde titel. De voormalige website bevatte ook informatie over de wandelpaden in Zweden. Dat deel van de site is komen te vervallen. Ik richt me nu uitsluitend op Samenland. Met als enige uitzondering mijn eigen wandeltochten in Zuid en Midden-Zweden

              De website  wordt gemaakt en geschreven door Frans van den Pol, liefhebber van Scandinavische literatuur, de natuur van Samenland (Lapland) en van filosofie.


             Alle foto's op de website zijn van mijn hand tenzij anders vermeld.

             Zie ook mijn andere websites.
            
              
© 2002-2024 Frans van den Pol

              
		

 

        
              

             Contact


             U kunt contact met mij opnemen via 

             het contactformulier

            
              
              
		

  
 		
   



